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65  BİN  DEV  ÖĞRENCİ  HATIRA 
ORMANI  FİDAN  DİKİMİ  YAPILDI 

Orman  Haftası  ve  Ağaç  Bayramı  etkinlikleri 
kapsamında  Taşova'da  öğrenciler  tarafından  fidan 
dikimi  yapılarak  “65  Bin  Dev  Öğrenci  Ormanı” 
oluşturuldu.  Faaliyetle  ilgili  olarak  31  Mart  2010 
Çarşamba  günü  ağaçlandırma  çalışmasının 
yapıldığı  Taşova  Boğadamı  mevkiinde  bir  program 
yapıldı.  Programa  Amasya  Valisi  Halil  İbrahim 
DAŞÖZ,  İl  ve  İlçe  protokol  üyeleri,  öğretmenler, 
öğrenciler  ve  vatandaşlarımız  katıldı. 

DEVAMI  5'TE 


"İl 


GÜZEL  İLÇEMİZ 
TAŞOVA'YI  TANIYALIM 


Taşova  İlçesi,  Türkiye'nin 
Orta  Karadeniz  Bölümünde  yer 
almaktadır.  İlçe  Yeşilırmak  vadisi 
üzerinde  kurulmuştur.  Taşova  'da 
egemenlik  kuran  ilk  devlet 
Hititlerdir... 

DEVAMI  4TE 


BAŞARI  MUTLU  VE  CESUR 
YÜREKLERDEN  BECER 


Sevgili  Öğrenciler, 

Yaşadığımız  yüzyılda  bilgi  çok 
hızlı  yayılmakta  ve  değişmekte.  Bunun 
yanında  bilgiyi  kullanmak  ve 
uygulamak  da  aynı  şekilde  hız 
kazanmıştır. Sizler  sadece  önümüze 
gelen  şıklardan  birini  işaretleyen 
değil, karar  veren,  araştıran  ve  bilgiyi 
uygulayan  nesiller  olacaksınız.  Okulun 
sadece  bir  bilgi  yuvası  olmadığını 
bilmemiz  gerekiyor.  Öğretmenlerimize 
bu  konuda  büyük  görev  ve 
sorumluluklar  düşüyor.İşte  bu  tür  okul 
gazeteleri, okul  dergileri  ve  özellikle 
okullarımızda  oluşturulan  duvar 
gazeteleri  sayesinde  öğrencilerimize 
düşündüğünü  ifade  etme  fırsatı 
vermeliyiz.  Onlara  akademik  bilginin 
yanında  yazılı  ve  sözlü  ifadeyi, ayrıca 
kişisel  becerilerini  arttıran  etkinlikleri 
yapmalarına  fırsatlar 
tanımalıyız.  Onların  yetenekli  yanlarını 
keşfedecek  çalışmalar  yapmalı  ve 
bunları  uygulamaları  için  onlara 
ortamlar  hazırlamalıyız. Taşova 


Kaymakamı  olarak, bunun  için 
elimden  gelen  bütün  fedakarlığı 
yapacağım. 

“Yeşilırmak”  adlı  okul 
gazetemize  yayın  hayatında  başarılar 
diliyor, bu  tür  etkinliklerin  ilçemizde 
daha  fazla  yer  almasını 
diliyorum.  Unutmayalım  ki  başarı 
mutlu  ve  cesur  yüreklerden  geçer. 

İbrahim  Halil  ŞİVGAN 
Taşova  Kaymakamı 


65  BİN  DEV  ÖĞRENCİ 
KİTAPLARINI  ÇOK  SEVDİK 


Öğrencilerimiz  için  özenle  seçilen  bu 
kitaplarda  özgüven,  kişilik  gelişimi, yurt  ve  millet 
sevgisi  ayrıca  Türk  kültürünün  en  güzel  eserleri 
yer  almaktadır.En  son  gelen  “Kendi  Kutup 
Yıldızını  Bul”  çok  sevildi  ve  hemen  tükendi. . . 


AMASYA  VALİSİ 
OKULUMUZU 
ZİYARET  ETTİ 


Amasya  Valisi  Sayın 
Halil  İbrahim  DAŞÖZ,  6 5  Bin 
Dev  Öğrenci  Projesinde 
Taşova  'nın  göstermiş  olduğu 
performanstan  dolayı  memnun 
olduğunu  söyledi. 

DEVAMI  2 'DE 


YEŞİLIRMAK'TA 
NEVRUZ  COŞKUSU 


Baharın  habercisi  Nevruz 
Yeşilırmak'ta  coşkuyla  kutlandı. 
Öğrenciler  çuval,  yarışı,  yumurta 
taşıma  yarışması  ve  halat  çekme 
yarışmalarıyla  hoşça  vakit  geçirdiler. . . 


DEVAMI  2'DE 

^ _ 

HER  DERSLİĞE 
BİR  PROJEKSİYON 


“Her  Şey  Çocuklarımız  İçin  ” 
kampanyası  sayesinde  sınıflarımızda 
projeksiyonlu  eğitime  geçtik. 


DEVAMI  3’TE 


■  byıuiHiıraı  fa 
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YEŞILIRMAK’TA  NEVRUZ  COŞKUSU 
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Baharın  gelişinin  ve  toprağın  uyanışının  habercisi  olan 
Nevruz, Yeşilırmak  İlköğretim  Okulunda  coşkuyla 
kutlandı.Etkinlikler  Nevruz  hakkında  öğrencilere  bilgi  verilmesiyle 
başlandı.Daha  sonra  öğretmen  ve  öğrenciler  okul  bahçesinde  yakılan 
ateşin  üzerinden  atladılar.Örsün  üzerinde  demir  dövüldü.Şubeler 
arasında  çuval  yarışı, yumurta  taşıma  yarışması  ve  halat  çekme 
yarışması  yapıldı.Ayrıca  müzik  eşliğinde  öğrenciler  dans  edip 
eğlendiler.Etkinlik  esnasında  öğrencilerin  hayli  neşeli  olduğu 
gözlemlendi.Etkinliğin  düzenlenmesinde  emeği  geçen  idareci  ve 
öğretmenlerimize  teşekkür  ederken  öğrencilerimize  de  derslerinde 
başarılar  diliyoruz. 


Amasya  Valimiz  Sayın  Halil  İbrahim  DAŞÖZ  tarafından  başlatılan  ve  proje 
kapsamında  özel  olarak  basımı  yapılan  kitaplar  öğrencilerimizle  buluşuyor. 
Şu  ana  kadar  gelen  kitaplarımız  Her  Şey  Seninle  BaşIar}Beyaz  Zambaklar 
Ülkesinde, Şiir  Antolojisi, Çanakkale  Destanı  ve  Kendi  Kutup  Yıldızını  Bul 
isimli  eserler  oldu.65  Bin  Dev  Öğrencinin  kütüphanesi  bu  değerli  eserler 
sayesinde  gittikçe  zenginleşiyor.Öğrencilerimiz  bu  kitaplardan  bireysel 
başarı, toplumsal  değerler,kültür,  yaşanan  olaylardan  dersler  çıkarma  ve 
bunlar  üzerine  yorum  yapma  gücünü  kazanıyorlar.Projenin  de  gittikçe  daha 
çok  anlaşıldığını  ve  hedefi  doğrultusunda  ilerlediğini  son  gelen  kitapların 
okunmasından  ve  hemen  tükenmesinden  anlayabiliyoruz.Son  gelen 
kitabımız  olan  “Kendi  Kutup  Yıldızını  Bul”  adlı  eser  şu  ana  kadar 
okulumuzda  185  öğrenciye  ulaşmış  ve  hala  talep  görmektedir. 


AMASYA  VALİSİ  SAYIN  HALİL  İBRAHİM  DAŞÖZ  OKULUMUZU  ZİYARET  ETTİ 


Sayın  Valimiz,  daha  önce  65  Bin  Dev  Öğrenci  Hatıra  Ormanı  fidan  dikiminde  tanıştığı  öğrencilerimizi  bu  sefer  okulumuzda  ziyaret 
etti.Öğrenciler  ve  Taşova  Kaymakamımızla  birlikte  okulumuzu  gezen  Valimiz,65  Bin  Dev  Öğrenciler  için  de  tahtaya  “65  Bin  Dev  Öğrenci 
Amasya'nın  Gururu  Yakında  Türkiye'nin  Gururu  Olacak”  mesajını  yazdı.Daha  sonra  öğrencilerimizle  neşeli  ve  uzun  bir  sohbet  yapan 
Valimiz, Taşova'da  projenin  ruhunun  çok  iyi  kavrandığını  ve  gelen  kitapların  öğrencilere  çok  şey  kattığını  ve  katacağını  söyledi. Valimiz 
öğrencilerle  sohbetten  çok  memnun  kaldığını  söyledi.Valimiz  bu  sohbetin  ardından  projenin  hedeflenen  yolda  ilerlediğini  ve  Taşova'nın  bu 
projeye  çok  katkı  sağlayacağını  söyledikten  sonra  öğrencilerle  tek  tek  vedalaşarak  okulumuzdan  ayrıldı.Biz  de  “Yeşilırmak”  ailesi  olarak 
Sayın  Valimize  ziyaretinden  dolayı  çok  teşekkür  ediyoruz. 


TAŞOVA  İLÇE  MİLLİ  EĞİTİM  MÜDÜRÜ 
ALİ  RIZA  ATASOY’UN  65  BİN  DEV 
ÖĞRENCİ  PROJE  DEĞERLENDİRMESİ 

Sevgili  Öğrenciler, 


Değerli  Öğretmen  Arkadaşlarım; 

Sayın  Valimizin  öncülüğünde  İlimiz  ve  İlçemizde  başlatılan  “65  Bin  Dev  Öğrenci 
Projesi”  öğrencilerimiz  için  adeta  bir  milat  oldu.  2009-2010  eğitim  öğretim  yılının 
başlamasıyla  birlikte  tanıştığımız  bu  önemli  proje  özellikle  her  tür  ve  derecedeki 
eğitim  öğretim  kurumlarımızda  yeni  bir  anlayışın  başlamasına  da  öncülük  ettiği  bir 
gerçektir. 


OKULU  MÜDÜRÜMÜZ  MUSTAFA 
YOLAÇAN’IN  GAZETEMİZ 
HARKINDAKİ  DÜŞÜNCELERİ 

Sevgili  Yeşilırmak  Takipçileri, 

Sîzlerle  ikinci  sayıda  buluşma  fırsatını  yakaladım.Günümüz  eğitim 
sisteminde  ve  hızla  gelişip  değişen  teknoloji  takip  etmek, onu  iyi  yönde  kullanmak 
önemli  bir  hedeftir.Eğitim  yanında  öğretimi  de  en  somut, en  anlaşılır  ve  en 
uygulanabilir  ortamlarda  yapmak  bizi  başarıya  ve  aydınlığa  daha  hızlı 
ulaştırır.Özellikle  Amasya  Valimiz  Sayın  Halil  İbrahim  DAŞÖZ'ün  başlattığı  bu  65 
Bin  Dev  Öğrenci  Projesi  aslında  bizim  için  bir  fırsattır. 


Projeyle  tanıştığımız  günden  bu  güne  geçen  süreç  içerisinde  İlimizde  olduğu  gibi 
İlçemizde  de  çok  önemli  çalışmalar  ve  faaliyetler  yürütülmüştür.  Yapılan 
çalışmalarla  öğrencilerimiz  özgüven  duygularını  geliştirmiş  ve  özellikle  baskın 
yeteneklerini  öne  çıkararak  bir  iş  yapmanın  bireysel  mutluluğunu  yaşamışlardır. 
Zaman  zaman  yaptığımız  okul  ziyaretleri  esnasında  okul  proje  kurullarında  görevli 
öğretmen  ve  öğrencilerimizin  proje  çalışmalarıyla  ilgili  olarak  bizlerle  paylaştıkları 
özgün  fikirler,  projenin  amaçlarının  anlaşıldığı  ve  benimsendiğini  göstermektedir. 

Bu  çalışmalar  bana  ünlü  Çin  filozofu  Konfüçyus’ün  “Olgun  insan  güzel  söz  söyleyen 
değil,  söylediğini  yapan  ve  yapabileceğini  söyleyen  adamdır ”  sözünün  ne  kadar 
isabetli  bir  görüş  olduğunu  hatırlattı.  Bu  anlamda  İlçemiz  Yeşilırmak  İlköğretim 
Okulu  okul  proje  kurulunun  çıkarmış  olduğu  okulun  ismiyle  müsemma  “ Yeşilırmak ” 
ikinci  sayısıyla  birlikte  projenin  nasıl  özümsendiğini  göstermesi  bakımından  takdire 
şayandır.  Önemli  bir  kültür  ve  sanat  faaliyeti  olan  bu  anlamlı  çalışmalarından  dolayı 
okul  yöneticilerimizi,  öğretmenlerimizi  ve  öğrencilerimizi  tebrik  ediyor, 
çalışmalarında  başarılar  diliyorum. 


Öğrencinin  sadece  akademik  anlamda  değil  sosyal  ve  kültürel  alanda 
kendini  ifade  etmesi  için  de  bir  fırsattır. İşte  “Yeşilırmak”  adlı  gazetemiz  de 
öğrencilerimizin  okulumuzda  olup  bitenleri  bir  araya  getirip  okuyucularına 
sunmaları  onlar  adına  en  güzel  çalışmadır.Artık  kendi  seslerini 
duyurabildikleri, dışarıya  açılan  bir  pencerelerinin  olduğunu  ikinci  sayılarında  daha 
da  perçinlemiş  oldular. 

Okul  idaresi  olarak  da  bize  düşen,  öğretmen  ve  öğrencilerimize  bu  ve  buna 
benzer  çalışmalar  için  uygun  ortamlar  sağlamaktır.Onlarm  istekleri  geri  çevirmeden 
içlerindeki  enerjiyi  güce  çevirmelerine  imkanlar  sağlamak  en  büyük  hedefimizdir. 

Unutmayalım  ki  başarı  sadece  ders  notlarının  yüksek  olması  değildir.  Başarı 
aynı  zamanda  öğrencinin  ifade  ve  beceri  yeteneğini  ortaya  koymasıdır.Bu  tür 
çalışmalarda  her  zaman  öğretmen  ve  öğrencilerimin  yanında  olacağımdan  kimsenin 
şüphesi  olmasm.Saygılarımla. 
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ZDAN  HABERLER 
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OKUL  GAZETEMİZ  YEŞİLIRMAK  ÇOK  SEVİLDİ 


Okulumuz  Kütüphanecilik  kulübü  tarafından  65  Bin  Dev  Öğrenci 
Projesi  kapsamında  çıkarılan  “Yeşilırmak”  adlı  okul  gazetemiz  hem 
öğrenciler  hem  de  veliler  tarafından  çok  sevildLDaha  çıkardığımız  okul 
dergimizin  ardından  çıkardığımız  okul  gazetemizde  hem  okulumuzdan 
haberleri  hem  de  öğrencilerimizin  kalemlerinden  çıkar  eserleri  ilçe 
halkımıza  ulaştırmayı  başardık. 

Ayrıca  “ Yeşilırmak ”  adlı  okul  gazetemiz  ilköğretim  okulları 
arasında  Taşova'da  çıkarılan  ilk  okul  gazetesi  olma  unvanını  ve 
gururunu  taşımaktadır.  Öğrencilerimizin  yoğun  istek  ve  ilgisi, okul 
idaremizin  bize  sağladı  imkanlar  sayesinde  şu  an  tekrar  sizlerle  birlikte 
olmanın  heyecanını  yaşıyoruz. 

Amasya  Valimiz  Sayın  Halil  İbrahim  DAŞÖZ'  ün  başlattığı  65  Bin 
Dev  Öğrenci  Projesinin  bizim  üzerimizdeki  somut  adımlarından  biri 
olarak  karşınızdayız.  Okul  içinde  65  Bin  Dev  Öğrenci  Kitaplarının 
tanıtımı  konusunda  geliştirdiğimiz  metot  sayesinde  amacımıza 
ulaştık.  Okulumuzda  çok  güzel  bir  65  Bin  Dev  Öğrenci  köşesi 
oluşturduk.Böylece  hem  etkinliklerimizi  hem  de  projeyi  daha  görsel  ve 
dinç  hale  getirdik. 

Gazetemiz  sayesinde  bunları  sizlerle  paylaşma  fırsatını 
yakalamış  olduk.Bütün  okuyucularımıza  kucak  dolusu  sevgi  ve 
saygılarımızı  gönderiyoruz 


••  ••  •• 


OKUL  MÜDÜRÜMÜZ  MUSTAFA  YOLAÇAN 
GÖREVİNE  BAŞLADI 


2009-2010  Eğitim  öğretim 
yılının  ikinci  döneminde 
yazılı  sınav  usulü  yapılan 
yönetici  atamaları 
sonucunda  Sayın  Mustafa 
YOLAÇAN,  Merkez 
Yeşilırmak  İlköğretim 
Okulunun  müdürü  olarak 
atanmıştır.Kendisine  yeni 
görevinde  başarılar 
diliyoruz . 


İKİNCİ  KADEME  ŞUBELER  ARASI 
BİLGİ-KÜLTÜR  YARIŞMASI  YAPILDI 


01/03/2010  tarihinde  okulumuzun  konferans  salonunda  6.7.  ve  8 . 
sınıflar  arasında  yapılan  bilgi  yarışmasını  6/A,  7/B  ve  8/B  sınıfları 
kazanduHeyecanlı  dakikaların  yaşandığı  yarışmada  hatalar  özellikle 
genel  kültür  sorularında  yapıldı.  Öğrencilerimizin  gündemi  yakından 
takip  etmeleri  gerektiği  ve  derslerin  dışında  da  bazı  bilgilere  sahip 
olması  gerektiği  sonucunu  bu  yarışma  sayesinde  daha  somut  bir  şeklide 
gördük.  Öğretmenler  olarak  öğrencilerimizin  bu  yönünü  geliştirmek 
için  de  gayret  göstereceğiz.  Yarışmaya  katılan  ve  onlara  destek  veren 
bütün  idareci, öğretmen,  veli  ve  öğrencilere  teşekkür  ediyoruz.Bunun  bir 
yarışma  olduğunu  unutmadan  rekabetin  başarıyı  arttırıcı  bir  unsur 
olduğunu  da  hatırlatmak  gerekir. 


SAMSUN  BÖLGE  ELEMELERİNİ 
GEÇEN  PROJELERİMİZ 

SICAKLIK  AYARLI  SORA 

Oda  sıcaklığı  arttığında  önü 
kendiliğinden  kapanarak  sobanın 
daha  yavaş  yanmasını,  oda 
sıcaklığı  düştüğünde  ise  önü 
kendiliğinden  açılarak  sobanın 
daha  çok  yanmasını  sağlar. 

Böylece  oda  sıcaklığı  hep  sabit 
kalır.  Bu  sabit  sıcaklık  önceden 
ayarlanabilir.  Hem  de  soba 
gereğinden  fazla  yanmadığı  için 
yakıttan  tasarruf  sağlanmış  olur. 

Öğrenciler:  Sedat  GÜREL  ve 
Burak  Sami  TORUN 
Öğretmen:  Kezban  YILDIRIM 

YALDIR 


SONU  5  OLANSA  YILARIN 

KOLA  Y  ÇARPIMI 
Sonu  5  ile  biten  bir  sayıların 
karesi  kolay  yolda  bulunabilir. 
Burada  a  sıfırdan  büyük 
herhangi  bir  tam  sayı  olmalıdır. 
AMAÇ: 

1.  Birler  basamağı  5  olan  bir 
sayının  karesini  kolay  yoldan 
bulma 

2.  Birler  basamağı  5  olan  iki 
farklı  sayının  çarpımını  kolay 

vnlrlar»  Hıılrrm 


YEŞİLIRMAK’TA  DERSLER  ARTIK  DAHA  ZEVKLİ 


"Her  Şey  Çocuklarımız  İçin  "  adlı 
kampanya,  projeksiyon  cihazları 
okulumuz  tarafından  teslim 
alındı.  Kampanyayı  yürüten 
Yeşilırmak  İlköğretim  Okulu  Okul 
Aile  Birliği  Başkanı  Teyfik 
ÖZTÜRK  “Kampanyamıza  13 
kurum  ve  eğitim  gönüllüleri  destek 
verdi". dedi.  Özgür  Mobilya,  Hacı 
Bekir  Ö  z  a  s  l  a  n ,  Köln 
Fenerbehçeliler  Derneği,  Adnan 
Yıldırım  ve  arkadaşları,  Serdar  & 
Eftal  Koyuncu,  Urgancıoğullan 
Fikret  Güngör,  İsmail  Akın ,  Ömer 
Kuru,  Gülahmet  Emir,  İsmail 
Sayan,  Muhammed  Ali  Yılmaz, 
Medya  FM, Salih  Şenel'  dir.  Bu 
proje  sayesinde  artık  dersler  daha 
zevkli  ve  daha  görsel 
Bir  kez  daha  adı  geçen  şahıs  ve 


YEŞİLIRMAK  -  4  MAYIS  2010  SAYI :  2 


ŞİRİN  İLÇEMİZ  TAŞOVA’YI  BÜTÜN  YÖNLERİYLE  TANIYALIM 


İLÇEMİZİN  TARİHÇESİ  ve  KÜLTÜREL  MİRASLARI 


TAŞOVA  Karadeniz  Bölgesi'nin  Orta  Karadeniz  Bölümünde  Amasya  İli'ne  bağlı  bir  ilçe  olan  Taşova'nın  kuzey  ve  kuzeybatısında  Samsun,  doğu  ve  güneyinde  Tokat,  batısında  j 
da  Merkez  ilçesi  bulunmaktadır.  îlçe  dağlık  alanlarla  kuşatılmış  olup,  orta  ve  doğu  kesimi  alçak  düzlükler  halindedir.  Kuzey  kesimim  Canik  Dağları,  güney  kesimini  Sakarat  Dağı,  batı  ! 
kesimini  de  Karaömer  Dağı  sınırlandırır.  Yöre  Kelkit  Irmağı,  Destek  Çayı  ve  Gökdere  ile  sınırlanmıştır.  Ayrıca  Boraboy  Gölü  ile  Uluköy  Baraj  Gölü  yörenin  aynı  zamanda  da  mesire  j 
yeridir. 

îlçenin  yüzölçümü  1.010  km2  dır.  2009  yılı  genel  Nüfus  Sayım  sonuçlarına  göre;  toplam  nüfusu  3 3 . 62 1  'dir.  Amasya'ya  uzaklığı  5 5  km  olan  ilçenin  ortasından  Yeşilırmak  geçmektedir,  j 
Taşova'nın  denizden  yüksekliği  23 0  metredir;  ancak  ilçenin  dağlık  ve  engebeli  yapısı  nedeni  ile  bu  yükseklik  değişmektedir. 

i 

İlçenin  ekonomisi  tarım  ve  hayvancılığa  dayanmaktadır.  Şekerpancarı,  buğday,  arpa,  üzüm,  tütün,  elma  yetiştirilir.  Hayvancılıkta  ise  daha  çok  koyun  ve  sığır  yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. 

İlçede  yapılan  arkeolojik  araştırmalarda  MÖ.  1650  yıllarında  Hititlerin  Taşova  ve  çevresini  kontrolleri  altında  tuttukları  ele  geçen  buluntulardan  anlaşılmaktadır.  MÖ.1200-700'de 
Frigler,  Kimmerler  ve  Medler  yöreye  egemen  olmuşlardır.  Taşova,  Pers  Kralı  III.  Adaşir  zamanında  Perslerin  eline  geçmiştir.  Bu  durum  Makedonya  Kralı  Büyük  İskender'in  Anadolu'yu 
MÖ. 33 1  yılında  ele  geçirmesine  kadar  sürmüştür.  Taşova  da  Büyük  İskender'in  yönetimine  geçmiş,  Makedonya  Krallığının  dağılması  üzerine  de  MÖ. 291  îde  yörede  kurulan  Pontus 
Krallığı'nm  egemenliğini  tanımıştır.  Romalılar  Pontus  Krallığının  egemenliğine  son  vererek  yöreyle  birlikte  Taşova'yı  da  Roma  topraklarına  dahil  etmiştir.  Taşova  395  yılma  kadar 
Roma  hakimiyetinde  kaldı.  Bu  tarihten  sonra  asırlarca  Bizanslar  yöreyi  ellerinde  tuttular.  712  yılında  Emeviler  Taşova'yı  ele  geçirdiler.  Türkler  Anadolu'ya  gelene  kadar  yöre,  Arapların 
idaresinde  bulundu.  Malazgirt  Savaşı'ndan  sonra  (1071)  Horasan'dan  gelen  Türk  boyları  çevreye  yerleşmişlerdir.  Bunların  arasından  Seyyid  Nurettin  Alparslan  da  Taşova'nın  olduğu 
yere  gelmiş  ve  burada  bir  zaviye  kurmuştur. 

Taşova,  1075  yılında  Danişmendli  hükümdarı  Melik  Gazi'nin  yönetiminde  bir  kültür  merkezi  haline  gelmiş,  ancak  Moğol  isyanından  sonra  burada  Kadı  Burhaneddin  devleti,  ardından 
Tacettinoğulları  1425  yılma  kadar  egemenliklerini  sürdürmüşlerdir.  Çelebi  Sultan  Mehmet  Tacettin  Beyliğine  son  vererek  yöreyi  Osmanlı  topraklarına  katmıştır.  Osmanlı  döneminde, 
Tokat  sancağına  bağlı  bir  köy  olan  Taşova  Cumhuriyet  döneminde  Tokat  İh  Erbaa  İlçesine  bağlı  olarak  kalmıştır  ( 1 923- 1 944) . 

1 944  yılında  da  Tokat  İli'nden  ayrılarak  Amasya'nın  ilçesi  konumuna  getirilmiştir. 

Taşova'nın  9  km.uzağındaki  Alparslan  Kasabasında  bir  hamamda  kurulan,  Taşova  Belediyesi  yönetimindeki  Alparslan  isimli  özel  müzede,  yörede  rastlantı  sonucu  bulunan  eserler 
sergilenmektedir. 

Taşova  yakınındaki  Özbaraklı'da,  antik  Roma  yolunun  vadiyi  kontrol  etmek  için  Roma  döneminde  yapılmış  Yukarı  Baraklı  Kalesinin  bir  kısım  duvarları  günümüze  ayakta  gelebilmiştir. 
Özbaraklı'daki  şelalenin  çıktığı  alanda  Roma  dönemine  ait  bazı  kalıntıların  temel  izlen  dikkati  çekmektedir.  Ayrıca  burada  bir  Bizans  Kilisesi  (Şelale  Kilisesi)  kalıntıları  da 
bulunmaktadır.  Kızgüldüren  Köyü  içerisinde  yalnızca  duvarları  ayakta  kalmış  bir  Bizans  Kilisesi  (Kızgüldüren  Kilisesi)  bulunmaktadır.  Bu  kilise  Osmanlı  döneminde  Cami  olarak 
kullanılmıştır.  Ayrıca  XVJEyüzyılda  yapılmış  Aşağı  Baraklı  Camisi  ahşap  camiler  grubundandır.  Uluköy  Kasabasında  da  XVII.yüzyıla  tarihlenen  Uluköy  Sinan  Paşa  Hamamı 
bulunmaktadır.  Şeyh  Nurettin  Alparslan  Türbesi  MS. XIII. yüzyılda  Selçuklu  döneminden  kalan  bir  eserdir.  Ayrıca  Uluköy  Kasabasında  da  XIX.yüzyıla  tarihlendirilen  Ergüneş  Baba 
Türbesi,  İlçe  merkezine  9  km  uzaklıktaki  Dörtyol  Köyü'nde  Dörtyol  Hamamı  bulunmaktadır.  Bunların  yanı  sıra  Sepetli  Köyü'nde  ve  Esençay'da  höyük!  er  bulunmaktadır. 

Taşova'nın  kültürel  mirasları  turizmi  alevlendirebilecek  düzeydedir.  Taşova  çevresinde  yapılan  kazılarda,  Romalılardan,  Hititlerden,  OsmanlIlardan  kalma,  tarihi  buluntular, 

Alpaslan  ve  Amasya  müzelerinde  sergilenmektedir.  İlçede  müzenin  olmayışı,  bu  tarihi  mirasların,  ilçe  dışında  sergilenmesini  zorunlu  kılmaktadır. 

ALPASLAN  MÜZESİ:  Taşova  İlçesı'ne  9  km  mesafedeki  Alpaslan  Kasabası'nda  Belediye  ve  Amasya  Müze  Müdürlüğü'nün  yönetim  ve  gözetim  işbirliği  sonucu  kurulmuştur. 
Müzede,  yöre  halkı  tarafından  bulunarak  belediyeye  teslim  edilen  çok  sayıda  tarihi  eser  sergilenmektedir 

ULUKÖY  SİNAN  PAŞA  HAMAMI: 

Uluköy  Kasabası  merkezinde  bulunan  yapı,  17.  yüzyıl  Osmanlı  dönemine  ait  bir  eserdir. 

YUKARI  BARAKLI  KALESİ: 

Özbaraklı  Kasabası'nda,  Yukarı  Baraklı'nm  3  km  batısında  Kaletepesi  denilen  hakim  bir  nokta  üzerinde  Antik  Roma  Yolu'nun  geçtiği  vadiyi  kontrol  için  inşa  edilen  yapının  bir 
kısım  duvarları  hala  ayakta  durmaktadır.  M. S.  2  ile  4,  yüzyıllar  arasında  yapıldığı  tahmin  edilmektedir. 

W 

AŞAĞI  BARAKLI  CAMİİ  :Osmanlı  döneminin  17.  yüzyıl  yapılarından  olan  camii,  koruma  altındaki  taşınmaz  kültür  varlıkların dandır.  Yöremizde  ender  rastlanan  ahşap 
camilerdendir.  Caminin  içerisinde  ve  kubbelerde  yoğun  alçı  ve  sıva  üzerinde  kalem  işi  süslemeler  bulunmaktadır. 

KAYABAŞI  YAYLASI  SİT  ALANI  ve  ŞELALE  KİLİSE  Sİ:  Özbaraklı  Kasabası'nda,  şelale  kaynağının  çıktığı  çanak  şeklindeki  düz  alan  üzerinde  antik  döneme  ait  Roma  ve 
Bizans  kalıntılarının  temel  izleri  mevcuttur.  Aynı  şelalenin  kuzeye  bakan  yüksek  yamacının  güneybatı  köşesinde  suyun  yıllarca  akması  sonucu  meydana  gelen  kalkerin  oluşturduğu 
doğal  bir  mağara  bulunmaktadır.  Mağaraya  4  basamaklı  bir  merdivenle  inilmektedir.  Kuzey  cephesinde  ise  Horasan  harcı  ile  örülerek  kapatılmıştır.  Halk  arasında  kilise  olarak 
bilinmektedir. 

KIZGÜLDÜREN  KİLİSESİ:  Kızgüldüren  köy  içi  mevkiinde,  yalnız  beden  duvarları  ayakta  kalan  bir  kilise  mevcuttur.  Bizans  dönemine  ait  olan  bu  kilise  Osmanlı  ve 
Cumhuriyet  dönemlerinde  camii  olarak  kullanılmıştır. 

ROMA  YOLU:  Tarihi  Roma  Yolu  Erbaa  şehrinden  başlayarak,  Tanoba  ve  Esençay'dan,  Çakırsu,  Darma,  Tekke,  Baraklı,  Ebemi  ve  Uygur  kasabaları'na  uzanan  güzergahı 
izlemektedir. 

SEPETLİ  TÜMÜLÜSLERİ  ve  HÖYÜK:Sepetli  Köyü'nde  bulunan  tümülüsler  Geç  Helenistik  ve  Roma  dönemlerinden  kalmadır.  Bu  alanda  buluna  bir  höyükte  yapılan  kazılar  j 
sonucunda  çok  sayıda  altın  buluntuları  elde  edilmiştir. 

ESENÇAY  TÜMÜLÜSLERİ: Roma  dönemindeki  kral  kişiler  için  inşaa  edilen  mezar  odalarının  üzerine  büyük  toprak  kütleleri  yığılarak  küçük  tepeler  oluşturmak  suretiyle  | 

yapılan  anıt  mezarlardır. 

Esençay  Kasabası'mn  kuzey  sırtlarında  bu  tip  tepelerden  5  tane  bulunmaktadır.  Bunlardan  Çakılmıştık  Tepesi’ndeki  tümülüsün  içerisinde  bronz  bir  lahit  bulunmuş  olup,  Amasya 
Müzesi'nde  sergilenmektedir. 

DÖRTYOL  HAMAMLİlçe  merkezine  9  km  mesafedeki  Dörtyol  köyü  sınırlan  içinde  hamam  OsmanlIlardan  kalmadır. 

i 

ŞEYH  NURETTİN  ALPASLAN  TÜRBESLM.S.  13.  Yüzyıl  Selçuklu  döneminde  yörede  küçük  bir  külliye  olarak  inşaa  edilen  yapılar  topluluğundan  ayakta  kalan  tek  eserdir. 
Alpaslan  KAsabası'ndaki  türbe,  1257  yılında  bölgeye  yerleşen  Selçuklu  Türklerinden  Şeyh  Nurettin  Alpaslan  anısına  yapılmıştır. 

ERGÜNEŞ  BABA  TÜRBESİ :Uluköy  Kasabasında  19.  yüzyıl  Geç  Osmanlı  dönemine  ait  basit  mezar  biçiminde  ve  etrafı  taşlarla  çevrili  bir  türbedir.  Tesbit  ve  tescili  yapılarak 
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65  BİN  DEV  ÖĞRENCİ  HATIRA  ORMANI  FİDAN  DİKİMİ  YAPILDI 


•  o 


fidan  dikiminden  görüntüler 


Özellikle  65  Bin  Dev  Öğrenci  Projesi  Kitapları  hakkında  konuşurken 
öğrencilerimizin  hazır  cevaplılığı,  kitapların  verdiği  mesajları 
kavramaları  ve  Sayın  Valimizin  kitapların  içeriğiyle  ilgili  sorduğu 
sorulara  öğrencilerimizin  güzel  cevapları  vermeleri  çok  hoşuna  gitti. 
Öğrencilerimizi  tebrik  etti. 


65  Bin  Dev  Öğrenci  Projesi  kapsamında  İlçemizde  Askerlik  Şubesi 
karşısında  hatıra  ormanı  oluşturuldu.Amasya  Valisi  Halil  İbrahim 
DAŞÖZ  ve  Amasya  İl  Milli  Eğitim  Müdürü  Necati  AKKURT'un 
yanı  sıra  daire  amirleri  ve  öğrenciler  bu  etkinliğe  katıldı.Her  okul 
kendi  adına  bir  fidan  dikti.  Ay  rica  65  Bin  Dev  Öğrenci  Projesi 
hakkında  Amasya  Valisi  Yeşilırmak  İlköğretim  Okulu  öğrencileriyle 
uzun  ve  neşeli  bir  sohbet  yaptı.Projenin  Yeşilırmak  öğrencileri 
tarafından  çok  iyi  anlaşıldığını  söyleyen  Amasya  Valisi  öğrencilere 
öğretmenlere  ve  idareye  çok  teşekkür  etti.Öğrencilerimiz  hem  proje 
hakkında  hem  de  yapılacak  etkinlikler  hakkında  Valimize  bilgi 
verdiler.Sohbetin  çok  güzel  geçtiğini  söyleyen  Valimiz, 
öğrencilerimizle  hatıra  fotoğrafı  çektirdi  ve  Yeşilırmak  İlköğretim 
Okulu'na  çok  teşekkür  etti. 


Amasya  Valimiz  Sayın  Halil  İbrahim  DAŞÖZ,  65  Bin  Dev  Öğrenci 
Projesi  ve  kitapları  üzerine  öğrencilerimizle  koyu  bir  sohbet  halinde. 


YEŞİLIRMAK  ART’NİN  ANALİZ  ADLI  CANLI  YAYIN  PROGRAMINA  KATILDI 


Art'nin  Analiz  adlı  canlı  yayın  programına  katılan  Türkçe  Öğretmenimiz 
Sercan  TAŞ  ve  öğrencimiz  Çağrı  ALAN  65  Bin  Dev  Öğrenci  Projesi 
kapsamında  ilçemizi  temsil  ettiler.Programda  projenin  gidişatı  ve  yapılan 
etkinlikler  üzerine  değerlendirmeler  yapıldı.Merkez  ve  ilçelerde  yapılan 
çalışmalar  anlatıldı.  Gelecekte  yapılması  planlanan  etkinliklerden  bahsedildi. 
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GENÇ  KALEMLERİMİZ 


65  BİN  DEV  ÖĞRENCİ 

Güvenelim  kendimize, 
Verelim  el  ele, 

Küçük  ellerle, 

Büyük  işler  yapalım. 

Okuma  yazma  öğrenelim, 
Herkese  öğretelim, 

Kimse  üzülmesin, 
Hepimiz  el  ele  verelim, 

65  Bin  Dev  Öğrenciyiz, 
Biz  okuruz, 

Biz  yazarız, 

Biz  65  Bin  Dev 
Öğrenciyiz. 

Melike  Bozkurt 

m 


benim  biricik 

ANNECİĞİM 

Ben  küçükken  geceleri, 
Bana  masal  okuyor, 

Beni  kendinden  değerli 
gören, 

Benim  biricik  anneciğim. 


Akşamlan  ben  ağlayınca, 
Beşiğimi  sallayan, 

Benim  için  elinden  geleni 
yapan, 

Benim  biricik  anneciğim. 


Ali  Görkem  KURU 
3/A 


23  NİSAN  GELDİ 

23  Nisan  geldi  çattı, 

Ne  güzel  oldu  sınıfımız, 
Her  bir  yeri  süsledik, 
Neşeyle  gülümsedik. 

Sonunda  geldi  işte, 
Gidiyoruz  yürüyüşe, 
Atamın  armağanı, 
Yaşasın  23  Nisan. 

Bayraklar  elimizde, 
Gidiyoruz  sevinçle, 

Bak  duygulandım  yine, 
Atam  sen  olsaydın  keşke. 

Yaren  ÖZÇELİK 
3/B 


anneciğim 

Anneciğim  seni  ben. 
Çiçeklerden  yemişten, 
Sarı  saçlı  bebeklerden, 
Canımdan  çok  severim. 


Gitme  hep  yanımda  kal, 
Beni  kollarına  al, 
Gülden  daha  güzel, 
Yanağından  öperim. 

Seni  çok  seviyorum 
anneciğim. 

Semih  ÇORUH 
2/A 


YERİMİZ  AYNI 

Hedef  biziz, 

Başarı  biziz. 

Dünyalara  değişmeyiz, 
Çünkü  biz  65  Bin  Deviz. 

Amasya'da  yanan  ateş, 
Aydınlattı  bizi, 

Taşova'da  güç  oldu, 
Aydınlatacak  Türkiye'yi. 

Amaç  aynı  hedef  aynı, 
Başarı  için  adres  aynı, 
Bizi  arayıp  soranlara. 
Söyleyin  yerimiz  aynı. 


Sedanur 
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Damlanur  GÜMÜŞ 
1/A 
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Semanur  YUFKACI 
1/B 


65  bin  dev  yürek 

65  Bin  Dev  Yürek 
Beni  hep  ileri  götürecek, 

Projemiz  hep  sürecek, 

Biz  dev  öğrenciler  ona  can  verecek. 

Onu  güçlendirmek  için, 

Herkese  anlatalım. 

Proje  yürüsün  diye, 

Pek  çok  şiir  yazalım. 

Projeyi  yücelteceğim, 

Bu  yolda  şiirler  yazacağım, 

Valimiz  okula  gelince, 

Ona  çok  teşekkür  edeceğim. 

Elif  Büşra  YÜKSEL 
5/A 


-M- 


“YEŞİLIRMAK” 

YEŞİLIRMAK  İLKÖĞRETİM  OKULU 
KÜTÜPHANECİLİK  KULÜBÜ 
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İMTİYAZ  SAHİBİ: 

Yeşilırmak  İlköğretim  Okulu  Adına 
Okul  Müdürü 
MUSTAFA  YOLAÇAN 
GENEL  YAYIN  YÖNETMENİ 

SERCAN  TAŞ 


YAYIN  ve  İNCELEME  KURULU 

Ser  can  TAŞ-  Dursun  GÜL-Halil  EROL 
Halit  SÖYLER-M.  Orhun  BAŞ 
UfukAKTAŞ-Edanur  ÖZDAMAR 
Çiğdem  KUŞÇU-Gülcan  KANBOLAT 
Semanur  YANIK-Elif  Rümeysa  AYDOĞAN 
Eşenur  KURNAZ-Sedat  GÜREL 
Çağrı  ALAN-Simge  ÇORUH 
Kübra  GÜREL 
ADRES: 

Yeşilırmak  İlköğretim  Okulu 
Taşova-AMASYA 
Tel:  0358  312  1005 
mail: 

tasova  vesilirmakflhotmall.eonı 

www.sercanhoca.tr.cx 


RENGARENK  DOĞA 

Bugün  uyandım  yine  sabaha, 
Rengarenk  sabaha, 

Çocuklar  yine  oynuyor. 
Rengarenk  doğada. 

Herkes  spor  yapıyor, 
Sağlığına  önem  veriyor, 
Rengarenk  doğada. 

Herkes  mutlu  mutlu  yaşıyor. 

Mert  YAŞAR 
5/B 


GAZETEMİZİN  SİZ  DEĞERLİ  OKUYUCULARIMIZA  ULAŞMASINDA  BİZE  DESTEK  VERENLER 
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TAŞ  PETROL 

Tel  :  0  358  312  09  81 
0  358  312  09  82 

Adres:  Sanayi  Malı.  Karayolları  Cad. 
No:  11  Tasova  /  AMASYA 


Tfrçovfi 
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DERSHANELERİ 


Adres  :  Yeşilırmak  Mah.  Emektar  Sok. 
No: 32  -Taşova/ AMASYA 
(Taşova  Meydanı  Karşısı) 
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Ahmet  KÜÇÜKBAŞ 
Yeşilırmak  Mah,  Çağpar  Cd.  No:3 
Tel:  0358  31209  22  *  TAŞOVA 


Galip  YOLAÇAN 

fof,  Mûh 

Plan  *  Proje  *  İnfaat 
Taahhüt  *  Blektrlk  *  Su 
ve  Bilumum  Inş,  Malt. 
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